AKROBATA

Z trapezu na

na trapez, w ciszy po

po nagle zmilklym werblu, przez

przez zaskoczone powietrze, szybszy niz
niz ciezar ciala, ktore znow

znow nie zdazylo spasc.

Sam. Albo jeszcze mniej niz sam,

mniej, bo utomny, bo mu brak

brak skrzydet, brak mu bardzo,

brak, ktory go zmusza

do wstydliwych przefrunigé na nie upierzonej
juz tylko nagiej uwadze.

Mozolnie lekko,

z cierpliwg zwinnoscia,

w wyrachowanym natchnieniu. Czy widzisz,

jak on sie czai do lotu, czy wiesz,

jak on spiskuje od glowy do stop

przeciw takiemu, jakim jest; czy wiesz, czy widzisz,
jak chytrze sie przez dawny ksztalt przewleka i
zeby pochwyci¢ w gars¢ rozkolysany Swiat,

nowo zrodzone z siebie wycigga ramiona -

piekniejsze ponad wszystko w jednej tej
w tej jednej, ktora zreszta juz mineta, chwili.
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DE AKROBAAT

Van trapeze naar

naar trapeze, in de stilte na

na plots verstomd tromgeroffel, door

door de verbaasde lucht, vlugger dan

dan het gewicht van het lichaam, dat opnieuw
opnieuw de val heeft gemist.

Alleen. Of nog minder dan alleen,

minder, want gebrekkig, hij mist

mist vleugels, een groot gemis,

gemis, dat hem dwingt

tot dit schuchter vliegen op ongevleugelde
nu enkel op naakte aandacht. ‘

Met moeizame lichtheid,

met geduldige behendigheid,

met berekende bezieling. Zie je,

hoe hij ineenduikt voor de vlucht, weet je,

hoe hij van kop tot teen samenspant

tegen dat wat hij is; weet je, zie je,

hoe sluw hij zichzelf door zijn vorige gestalte haalt en,
om de schommelende wereld in zijn greep te krijgen,
aan zijn lichaam nieuw ontloken armen uitslaat -

het mooist van alles op dit
ja op dit - en voorbij is het - ogenblik.
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